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> We lezen met elkaar: 1 Korinthe 1:18 — 2:5

- Watis de kern van Paulus’ verkondiging?

- Waarom zouden de mensen deze boodschap “dwaasheid” vinden?

- Waarom is deze boodschap voor ons “een kracht van God”?

- Vind je dat ook vandaag de dag nog dezelfde boodschap moet worden gebracht?

> We lezen met elkaar een fragment uit de Catechismus (Zondag 16, vr. en antw. 44)
vr. Waarom volgt daarop: neergedaald tot in de hel?
Antw. Dat ik mijn grootste aanvechtingen verzekerd en volkomen getroost mag zijn, dat mijn Heere
Jezus Christus door Zijn niet te benoemen angst, smarten, verschrikking en helse kwelling, die Hij,
ook in Zijn ziel, zowel aan het kruis als ook daarvoor, heeft doorleden, mij van de helse angst en
pijn verlost heeft.

Hoe zou jij in eigen woorden zeggen wat het betekent dat Jezus in de hel geweest is?

Stellingen:

e Omdat Jezus geleden heeft, beleven christenen hun eigen lijden (ziekte etc.) anders dan niet
christenen.

e Omdat Jezus begraven werd, willen christenen ook begraven worden en niet gecremeerd.

e Wiein Jezus gelooft, zal er alles aan doen om het lijJden van mensen en dieren de wereld uit te
helpen.

Voorbereiding op DV 02 februari: Opgestaan van de doden

> Wat zou het voor ons geloof betekenen als Jezus niet uit de dood was opgestaan?

> Welke religieuze stromingen/geloven ontkennen de opstanding van Jezus uit de dood? (zoek op
internet naar tenminste 2 stromingen/geloven en beschrijf ‘waarom’ ze deze opstanding
ontkennen)

Leesrooster: Wat is (1) de Paasboodschap en (2) de betekenis voor ons vandaag in de volgende

gedeelten?
dinsdag: Romeinen 6:1-4
woensdag: 2 Korinthe 5:15-17
donderdag: Kolossenzen 3:1-3
vrijdag: 1 Thessalonicenzen 4:13-18

weekend: 1 Petrus 1:3



